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voor lichaam en geest

Dwaal door ‘Het Verborgen Rijk
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REDACTIONEEL

Connie Witte

Van de redactie

Een vlieg verveelt me. Ik wuif hem weg.
Hij vliegt een stukje omhoog, draait er
een rondje en keert zoemend bij mijn
hoofd terug. Dit herhaalt zich totdat ik
opsta, de vliegenmepper van de piano
pak en er feller en gerichter mee naar
hem (of haar) uithaal. Bij de derde keer
meppen herinner ik me wat Job Koesoce-
mobroto zei in ons gesprek over het
zien te voorkomen van double weighted-
ness: “Je wil en daad moeten gelijkge-
richt zijn.” Volgens |ob leidt niet alleen
het woord ‘maar’, maar ook het
woordje ‘of’ tot de ongewenste toe-
stand van double weightedness. Het
wordt me in ieder geval duidelijk
waarom het me nooit lukt een vlieg
dood te slaan: de wil ontbreekt.

In mijn Nederlandse vertaling van Het
wezen van Tdai Chi Ch’uan. De klassieke
teksten vertaald uit het Chinees door

Ben Lo kom ik het fenomeen tegen in de
teksten van Wang Chung Yueh (p. 37):
“Wie na jarenlange oefening nog steeds
niet kkan neutraliseren, en telkens door
zijn tegenstander beheerst wordt, heeft
de fout van gelijk verdeeld gewicht niet
ingezien.” Double weigthedness als ge-
lijk verdeeld gewicht dus.

lk zoek verder. Sommige verklaringen
leiden tot verhelderende inzichten zoals
bovenstaande afbeeldingen van Adam
Mizner (discovertaiji.com).

Juist als ik door de bomen het bos bijna
niet meer zie is daar Peter Ralston
(chenghsin.com) met een artikel dat hij
in 2009 schreef voor T'ai Chi Magazine.
Ralston heeft veel vertalingen verzameld
van de fout die Wang benoemt: “Here
are two translations of the very same
Chinese characters.

|. The reason why a person can still be

subdued, even after years of practice, is

because he has not been made to realize
the fault of ‘double-weightiness.” (Lee
Translation)

2. It has often been the case that one
who has practiced boxing for several
years but who has not mastered the cor-
rect principle is usually beaten by his op-
ponent. His divided attention is to
blame. (Kuo Translation)”

De tweede vertaling presenteert het
probleem ook zoals Koesoemobroto
doet, als verdeelde aandacht.

Waar Ralston zelf op uitkomt, moet u
zeker uit eerste hand horen. Belangrij-
ker op deze plaats is dat hij zegt: "The
principle isn't what it seems at first. Set
aside any beliefs you have on the matter,
and look into it for yourself. A more
thorough investigation can contribute a
great deal to your studies, even if all it
does is to invite you to question beyond
what you take for granted. Such an open
perspective will enhance your practice
no matter where your search takes
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you.

Dat ook de uiteenlopende artikelen in
deze editie mogen bijdragen aan uw ver-
wondering en onderzoek op de weg van
taijiquan en gigong.



Connie Witte

Gegrond in
meesterschap

Gesprek met Job Koesoemobroto

EEN VAN DE KLASSIEKE TEKSTEN VAN TAIJIQUAN
IS EEN VERHANDELING DIE ‘DE TIEN BELANGRIJKE
PUNTEN VAN YANG’ WORDT GENOEMD. IN TIEN

ZINNEN, MET EEN KORTE UITLEG, BESCHRIJFT
YANG CHENG FU DE BELANGRIJKSTE PRINCIPES
VAN TAIJIQUAN. JAREN GELEDEN VERSCHEEN EEN
REEKS ARTIKELEN MET VERDERE VERDUIDELIJKING

VAN DEZE TIEN PUNTEN. DE HELDERE UITLEG

MAAKTE ME BENIEUWD NAAR DE AUTEUR ERVAN,

JOB KOESOEMOBROTO.

Dit pad is begonnen in Wageningen?

In 1982-83 had ik er les in jiujitsu en
judo. Toen ik in 1984 yoga beoefende,
zei iemand me dat er in Wageningen ook
taiji-lessen gegeven werden. |k ben er
een paar lessen gaan volgen. De docente
had in Engeland gewoond en is work-
shops en trainingen gaan organiseren
met wat mijn meester werd, San Gee
Tam. In september 84 ben ik bij haar be-
gonnen en in januari 85 heb ik de eerste
weekendworkshop bij Master San Gee
Tam gedaan. Bij hem ben ik gebleven. Ik
merkte direct dat hij zoveel in huis had
dat ik er jaren mee toe kon om dat alle-
maal van hem te leren.

Een van je inspiratoren was Bhagwan?

Ja, ik ben zelf nooit sannyasin geweest
maar het is wel een van de leraren die
me geinspireerd hebben. Master San
Gee Tam is wel sannyasin en zijn naam
(Sangeetam) kreeg hij voor de eerste
keer van Osho. Later kreeg hij van Mas-
ter Ni Hua Ching, een ‘non-dogmatisch

daoist’, zijn huidige, Chinese, naam, die
toevallig of niet, dezelfde karakters heeft
als die van Bhagwan.

San Gee Tam is niet Chinees?

Nee, hij is Amerikaan, James Holland is
zijn officiéle naam. Hij was bij de eerste
groep mensen in Poona toen de ashram
nog klein was. Hij woonde er naast
Bhagwan, heeft heel veel met hem ge-
werkt, en er veel energiewerk geleerd.
Toen de leefgemeenschap groter werd is
hij er weggegaan en op zoek gegaan naar
een meester die hem letterlijk weer op
de grond kon krijgen; hij had zoveel
energiewerk gedaan dat hij weer moest
aarden. Omdat hij al wat taiji gedaan
had, in de commune maar ook eerder in
Amerika, is hij op een gegeven moment
terechtgekomen in Londen bij master
Chu King Hung. Die was bereid om hem
les te geven op een hoog niveau. Dat
was precies wat hij zocht.
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JOB KOESOEMOBROTO

Volg je ook les bij Chu King Hung?
lk heb workshops bij hem gedaan, maar
ben geen student van hem.

De vorm die jullie doen is Yangstijl?

|a. Zonder heel diep in te gaan op fami-
liehistories: de oudste zoon van Yang
Chen Fu, Yang Shou Chung, is tijdens de
Culturele Revolutie gevlucht naar Hong-
kong. Omdat zijn zoons waren overle-
den tijdens de revolutie en het nog
traditie was dat de familielijn niet door-
gegeven werd via vrouwen (zijn doch-
ters beoefenden wel degelijk taiji op
hoog niveau) nam hij drie discipelen aan:
Yip Tai Tek (is inmiddels overleden), Chu
Gin Soon (woont nog in Boston) en Chu
King Hung, de jongste discipel, die in
Londen terechtgekomen is. Ze hebben
alle drie een iets andere manier van taiji-
quan doen.

Chu King Hung heeft zeer waarschijnlijk
ook Yi Quan- geintegreerd in zijn sys-
teem. San Gee Tam heeft bijna 20 jaar in-
tensief bij hem gestudeerd, tot op een
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gegeven moment hun wegen gescheiden
zijn. Het systeem dat ik in 1984 leerde
was het systeem wat Chu King Hung
doorgaf. Maar San Gee Tam merkte dat
veel mensen die eraan begonnen het niet
afmaakten. Het was een heel complexe
methode. San Gee Tam heeft het ont-
wikkeld tot een systeem dat toegankelij-
ker is, zeker voor westerse mensen.
Hierbij heeft hij niet de hele vorm op-
nieuw verzonnen, maar is uitgegaan van
bestaande vereenvoudigingen. Veel
mensen vergelijken onze vorm dan ook
met die van Cheng Man Ching omdat de
volgorde van de bewegingen ongeveer
hetzelfde is. Master San Gee Tam heeft
er wel alle principes ingestopt die hij zelf
bestudeerd had.

Zijn de principes anders dan in het sys-
teem van Cheng Man Ching?

Cheng Man Ching was een directe leer-
ling van Yang Chen Fu. Het is natuurlijk
erg lastig om te spreken over het sys-
teem van Cheng Man Ching, want hij
heeft ook een hele evolutie meege-
maakt; op zijn vroegere foto’s zie je hem
hele grote gebaren maken, later waren
zijn bewegingen veel kleiner, Deze laat-
ste versie, die hij zelf de old man’s style
noemde, is heel populair geworden,
want Amerikanen in de jaren 60 vonden
‘ontspanning, ontspanning, ontspanning’
heel erg prettig. En die nadruk op ont-
spanning is, sommige mensen zeggen he-
laas, overgenomen door de Westerse
wereld. Terwijl er nog zoveel andere as-
pecten aan taiji zitten. Gelukkig zijn er
ook Cheng Man Ching mensen die meer
verdieping hebben gehad en meer as-
pecten hebben bestudeerd.

Het Golden Flower systeem is veel meer
energetisch. Ontspanning is natuurlijk
belangrijk, maar wij leggen meer nadruk
op de energie-ontwikkeling. Dus de eer-
ste methode om het Golden Flower sys-
teem te leren is veel meer gigong, met
hele ronde bewegingen, de bal draaien.
Als je het vergelijkt met andere taiji-stij-
len dan is de Golden Flower vorm ei-
genlijk extreem rond. Meer dan in de
Cheng Man Chingvorm, waar soms bijna
hoekige bewegingen in voorkomen.

Leg je in verband met die energie-ontwik-
keling ook de nadruk op het Staan als een
Boom?

Ja. De manier van staan is anders dan
wat gebruikelijk is bij de oefening. Vaak
sta je met de handen voor je borst. Een

Het Golden Flower

systeem benadrukt
naast ontspanning de

energie-ontwikkeling

van de kenmerken bij ons is dat je de
armen boven de schouders houdt; dat
heeft meer effect op de hele energie-
huishouding. Deze methodiek heeft zijn
wortels in Yi Quan.

In een artikel over Staan (TQT nr. 13) be-
schrijf je drie posities van de handen, van
laag bij de heupen, via het middenrif naar
boven de schouders. Zijn die eerste twee
posities opstapjes naar die uiteindelijke po-
sitie?

Ja. Ik leid ook instructeurs op en zeg al-
tijd: ‘Het belangrijkste bij beginners is
dat ze de schouders ontspannen leren
houden’, als je gelijk begint met de hoge
positie dan gaan ook de schouders om-
hoog. |e moet, zeker bij mensen die vaak
en lang achter de computer zitten met
de schouders omhoog, beginnen met: el-
lebogen laag en schouders omlaag. Van

daaruit, van de lage hand positie, kun je
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uitbreiden naar posities met de handen
hoger zolang die schouders niet omhoog
gaan.

Is je Facebook account van 1000 uur
staan’ nog actief? _

Ik heb een vervelende blessure aan mijn
voet gehad en ik ben daar nog steeds van
aan het herstellen. Hoewel je de oefe-
ning ook zittend kunt doen, tel ik dat zelf
niet mee met het staan. Het echte Staan
heb ik het afgelopen jaar niet veel ge-
daan, dus dat Facebook account is tijde-
lijk stil komen liggen. Nu ik bijna hersteld
ben, gaat er weer meer gebeuren in de
"1000 Uur’ groep.

Regelmatig bewegen is goed voor de mens.
Denk je dat regelmatig taiji of gqigong doen
beter is dan met de hond lopen of in de
tuin werken bijvoorbeeld?

Het is lastig om daar antwoord op te
geven, want wat is beter, waar wil je het
voor doen? Taiji is niet goed om eten op
tafel te krijgen, in de moestuin werken
wel.

Voor zover ik het zie heeft taiji zoveel
verdiepingslagen dat het de gezondheid
van de mens op een positieve manier
enorm kan beinvloeden. Meer dan an-
dere systemen die ik ken. Waarschijnlijk
hebben yogasystemen dat ook, maar in
de yoga die ik ken mis ik die diepere

JOB IN DE XING-YI SAN Tl POSITIE OP NSTC 2018



lagen. Ze zullen er vast zijn, maar ik heb
ze niet bestudeerd. Van taiji weet ik dat
er zoveel lagen zijn, dat het beter is dan
andere bewegingsoefeningen. Taiji werkt
met een energetisch systeem dat de
Westerse mens niet logisch vindt. Een
mooi voorbeeld: iemand die aan de com-
puter werkt en steeds meer inzakt en
gebogen gaat zitten. Een Westers arts of
fysiotherapeut zal oefeningen geven om
de rug wat sterker te maken, een andere
stoel voorschrijven of de monitor anders
plaatsen. Ze werken, zoals ik het zie, aan
externe factoren. Een Chinese arts zal je
energie gaan beinvloeden, namelijk je
‘rechtop-qi’ zoals ze dat noemen, de qi-
stroom door je rug die zorgt dat je
rechtop staat.

De oefening van het Staan, zhan zhuang,
is een methode om die rechtop-qi te
ontwikkelen. De Chinese arts zal mis-
schien kruiden geven of acupunctuur om
die gi te stimuleren. Dit soort verdie-
pingslagen vind ik in de taiji; dat je van
binnenuit aan een probleem werkt.

Je benoemt nu dit medische/gezondheids-
aspect, waar ik dat op je website of in je
artikelen helemaal niet ben tegengeko-
men.

Ik heb zelf geen medische achtergrend,
dus ik wil daar geen uitspraken over
doen. In de lessen hebben we het er na-
tuurlijk wel over, en als er vragen over
komen weet ik er wel wat over te ver-
tellen. Ik heb nu een arts op les, en zij
beaamt veel van wat ik zeg, zo af en toe
is ze het niet met me eens en dan spre-
ken we daarover.

Ik beschouw taiji als een gezondheids-
systeem. |k kies er heel bewust voor om
niet vanuit een zieke situatie gezond te
worden, want daar ben ik niet voor ge-
schoold. Mijn interesse ligt in het verder
ontwikkelen van een gezond basisniveau,
om gezonder te worden.

Een methode om oud te worden, schriff je,
is om minder energie te verbruiken. Ik be-
twijfel of je door op de bank te hangen oud
wordt en bovendien is het toch fijn om
energie te verbruiken, om te leven?

Het is uiteraard weer een balans. Een
van de taijiprincipes is the economy of
movement, zuinig zijn met bewegen,
met je energie. Dit is het beste uit te leg-
gen met behulp van de indeling van de
Chinese geneeskunde, die bestaat uit
drie onderdelen: |. Zieke mensen beter
maken. 2. Gezonde mensen gezond

Het Staan, zhan
zhuang, 1s een
methode om de
‘rechtop-qi’ te

ontwiklkelen
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den. Een kaars met een dunne laag was
en een dikke lont brandt natuurlijk zo
op. Dit zie je soms in de topsport, top-
sporters verbranden heel veel jing, net
als druggebruikers en mensen met veel
stress. Bij topsporters zie je soms een
heel gezond lichaam met een ouwe kop
erop, ze worden snel oud.

Dat is dus de betekenis van zo min mo-
gelijk energie gebruiken. Je moet wel
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houden. 3. Gezonde mensen naar een
hoger niveau van gezondheid brengen.
Dit laatste aspect is in het Westen niet
erg bekend. Onze medische wetenschap
is eigenlijk beterschapskunde, mensen
genezen van een zieke situatie. De pre-
ventieve geneeskunde is ook algemeen
bekend. Maar gezondheid naar een
hoger niveau brengen, daar is Westerse
geneeskunst niet mee bezig. De Chinese
wel. Ze hebben er een apart systeem
voor: het onderhouden van de drie
schatten Jing, Qi en Shen. Dit tonische
systeem is te vergelijken met een kaars.
Jing is als de was van de kaars; als de was
op is, is de kaars op. Als je jing op is, ga
je dood. De regel om zo weinig mogelijk
energie te gebruiken slaat op het gebruik
van de jing; die wil je zo min mogelijk
aanspreken.

Maar er zit ook een lont in de kaars. De
lont is wat de kaars doet werken. Een
dikke kaars met een dun lontje werkt
niet goed, die gaat op een gegeven mo-
ment zelfs uit. Dat zijn de mensen die
hele dagen voor de televisie hangen; jing
genoeg maar ze zijn niet vooruit te bran-

wat doen, want anders gebeurt er niks
en raak je opgefokt. Je moet ook niet te-
veel doen, want dan brand je snel op.

Als je daar meer over wilt lezen, ik heb
ooit een webshop gehad met Chinese
kruiden, tonische kruiden, dus gezond-
heidbevorderend. Ik importeerde krui-
den van hoogstaande kwaliteit uit
Amerika maar had voor de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit niet de
juiste documentatie die de hoge kwali-
teit aantoonde (wel in het Chinees).
Toen ben ik ermee opgehouden.

Misschien heb je nog wat voor eigen ge-
bruik?

Zeker! Kijk op www.tonics.nl, Dat is een
site die ik nog in de lucht heb met veel
informatie over de tonische werking van
kruiden. Ze helpen je om de gezondheid
te verhogen. Het taijisysteem waar ik
mee werk heeft ook die uitwerking op
de gezondheid.
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MASTER SAN GEE TAM

Legt het systeem van Golden Flower ook
meer nadruk op de martiale toepassingen?
Ja, taiji als geheel heeft een zachte, yin-
kant: de meditatie, het gezondheidsas-
pect, de ontspanning, maar het heeft
zeker ook een yang-kant en dat is het
martiale, pushing hands, het testen van
elkaar, sterk staan —als je die bij elkaar
voegt heb je een compleet systeem.

Wat is compleet taiji?

Taiji is voor mij een harmonieuze bena-
dering van de drie schatten, jing, gi en
shen. Als je alleen shen aandacht geeft,
alleen meditatie doet, en de andere as-
pecten negeert, dat is niet echt gezond.
Dat is het beroemde verhaal van de Bod-
hidharma die in een Shaolintempel kwam
en verlichte meesters zag die helemaal
niet gezond waren, en het gezondheids-
systeem bedacht wat Shaclin kungfu is
geworden. Alleen maar jing benadruk-
ken, wat bodybuilders doen bijvoor-
beeld, dat is het ook niet. En alleen maar
gi benadrukken, ik weet niet eens of dat
mogelijk is, maar als je alleen je gi bena-
drukt zonder je shen ga je waarschijnlijk
ook vroeg dood. Het is wel apart dat taiji
bekend staat als een systeem voor een
lang en gezond leven, maar dat veel taiji
meesters jong gestorven zijn. Cheng
Man Ching is niet zo oud geworden, en

Yang Chen Fu is zelfs nog jonger dood
gegaan,

Dus als je ze alle drie schatten bestu-
deert dan heb je een harmonieus sys-
teem.

~ Over het principe yi (intentie) leidt de qi

leidt de Ii (lichaam), schreef je een helder
artikel.

Yiis de geestkracht of intentie, hoe gro-
ter de intentie hoe meer energie je bun-
delt. Bij een gloeilamp van 100 Watt gaat
het licht alle kanten op. Een laserstraal
bundelt het licht, de gebruikelijke lasers
zijn misschien 3 milliwatt. 100 W lasers
zijn niet eens legaal.

Li is de spierkracht waarvan altijd gezegd
wordt dat je die niet mag gebruiken, Dat
is een fabel. Als je op dit moment, nu je
zo zit, alles spieren zou loslaten, val je
om. Kijk naar een baby, die nog niet ge-
leerd heeft zijn spieren te gebruiken. Of
een verlamde, een dronken persoon.
Laat alle spieren los en, bam, je ligt op
de grond.

Je bent je er niet van bewust dat je die
spieren gebruikt.

Dus dat is les éen van taiji: gebruik je
spieren efficiént, Efficiénter dan voor-
heen. Het Nederlandse woord voor ont-
spanning is zo mooi, het gaat erom te

Je hoeft niet vastge-

nageld te zijn aan de
grond om geworteld

te zijn

ont-spannen, de spanning eruit te halen.
Dat kun je wél, dan kun je moeiteloos
blijven zitten of staan. De spanning uit je
spieren halen, dat is ontspannen. Ont-
spanning zegt meer dan relax. Relax kan
betekenen ‘zijn als een dweil’.

In ont-spannen zit bijna iets actiefs?

De Chinese complete term is Fangsong.
Song is het loslaten van alles, en heeft
Fang, een wat actiever element, erin. lk
noem het alerte ontspanning.

Je kunt ook al dan niet bewust je yi de ver-

keerde kant opsturen zeg je?

Dit is de double weightedness. Als je bij
pushing hands tegenover een beer (of
berin) komt te staan kan je mind al zeg-
gen ‘dit gaat niet lukken’. Maar je wilt
toch. Dat zijn twee verschillende rich-
tingen. Het woordje ‘maar’ dat is dou-
bleweighted. Het principe Yi-Qi-Li is een
van de belangrijkste principes van taiji
vind ik. Als er niet uitkomt wat je wilt,
dan zit ergens in deze reeks iets niet
goed. |k wil dit wel, maar dat gaat toch
niet lukken. Het woordje ‘of” is ook dou-
bleweighted: wil je dit of dat?

Dan kies je er toch één?

Ja, dan moet je er wel één kiezen!
Doubleweighted heeft meer aspecten
dan dit, het kan ook boven en onder
doubleweighted zijn. Het uit zich ook
vaak in die vitspraak van Yang Cheng Fu:
‘Ik ben geen vleeshaak’, wanneer men-
sen aan hem hingen. Beginners in de
pushing hands duwen je soms niet weg,
maar naar beneden. Dat is ook een geval
van doubleweightedness, je moet geen
gewicht in je handen hebben, dan kun je
beter duwen.

Hij staat op en nodigt me uit het te voe-
len. Niet alleen het verschil tussen met
en zonder gewicht in zijn handen, maar
tot mijn verbazing ook met en zonder
gewicht in zijn voeten (‘Interessanter,
maar ingewikkeld’). In beide single-
weighted situaties stuiter ik makkelijk
weg.



Waar haal je kracht vandaan als je niet op
de grond staat’

Je hoeft niet vastgenageld te zijn aan de
grond om geworteld te zijn. Dat is
waarom veel vechtkunstenaars grappen
maken over taiji, ze staan zwaar en laag
in de boogstand en zijn niet vooruit te
branden. Je moet ook lichtheid in je on-
derste deel kunnen brengen om te kun-
nen vechten. Ik kan het niet goed
verklaren, misschien moet ik het zo zeg-
gen: je gronding zit meer in je vaardig-
heid dan in het vastgenageld in de grond
staan. In je kungfu. De term kungfu be-
tekent ‘meesterschap verkregen door
intensieve oefening’ en dat kan op aller-
lei gebieden.

Een documentaire over kungfu die ik zag
begon met een houtsnijder; goed hout-
snijden is ook kungfu.

Dus het is gronding in het meesterschap
hebben. Dan kun je lichtvoetig zijn en
toch gegrond. Als je niet lichtvoetig bent,
staat als een blok, kun je in een gevecht
niks.

Vechtkunstenaars lachen om taijiérs omdat
ze zo zwaar staan?

Ja, of omdat ze zo slap zijn: taiji tofu, er
zit wel vorm in maar het smaakt naar
niks.

Of omdat ze langzaam zijn, geen shaolin
maar slow-lin.

Veel mensen die taiji beoefenen richten
zich op het ontwikkelen van qi. Beter ont-
wikkel je eerst je yi zeg je?

Zoals ik het uitgelegd heb gekregen van
meester San Gee Tam is: als mensen on-
gericht veel gi ontwikkelen, kan dat zich
gaan uiten in vervelende situaties; het
kan naar binnen slaan, zodat er ziektes
ontstaan. Er is een theorie dat Yang
Cheng Fu waarschijnlijk is doodgegaan
aan een hersenbloeding. Hij is van de
trap gevallen en dood beneden terecht-
gekomen. Hoe kan een getraind iemand
zodanig van de trap vallen dat hij eraan
dood gaat? Ik ken persoonlijk mensen die
zoveel energiewerk gedaan hebben, dat
het op hun hersens is geslagen. De een
zag overal aura’s; nou, als je niets anders
kunt zien dan aura’s, dan wordt het ver-
velend. Of dat je zoveel gi hebt dat je
een bekende op de schouder slaat en hij
in het ziekenhuis belandt.

Dus als je gi opwekt zonder richting, kan
die gi in ongunstige zin terugslaan op je-
zelf. Als je net je rijbewijs hebt ga je ook
niet in een Ferrari zitten, dat is vragen

Voor Chinese

onderzoekers 1s eten

medicijn

om ongelukken. Zonder richting over
veel gi beschikken kan leiden tot exces-
sen, te veel drinken of eten.

Waar moet je je op richten? Op activitei-
ten?

Je kunt het richten op activiteiten of iets
leren; zelf ben ik hout gaan bewerken,
dan kan ik mijn energie daarin kwijt.

Je kunt je gi toch ook opslaan, bewaren?

Je ziet wel mensen die qi bewaren rond
de dantian, die krijgen de vorm van een
rugbybal, ze krijgen een enorme gi-buik,
Er was eens een meester met zo'n buik
die op zeker moment zijn elleboog niet
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ik iedereen aan om daarnaast ook een fy-
sieke training te volgen; met het doen
van alleen langzame taiji ontwikkel je je
qi, en qi is natuurlijk ook je bescherm-
schild in de Chinees medische weten-
schap, maar je spieren zijn ook een
belangrijke schakel in je hele gezond-
heid. Er bestaat dat beroemde verhaal
van Cheng Man Ching die een bowling-
bal niet meer kon optillen. De anekdote
is beschreven door een van zijn leerlin-
gen. In aanwezigheid van getuigen was
het génant om te zien hoe hij een bow-
lingbal niet kon optillen, maar studenten
wel meters ver kon pushen. Hij had geen
fysieke kracht. In de Westerse genees-
kunde geldt spierkracht toch als een van
de factoren om gezond oud te worden.

Wat doe je zelf?

Ik zwem, heb een tijdje hard gelopen en
met Kettlebells gewerkt. Dat heb ik ook
meegekregen van meester San Gee Tam,
die doet ook van alles.

meer bij zijn knie kreeg; dus in zijn stijl
hoefde je die positie niet meer in te
nemen.

Toch is veel qi verzamelen niet goed. Je
moet het wel kunnen uiten, het moet
stromen.

Je vindt dat mensen naast taiji ook fysieke
kracht moeten trainen?

Het beoefenen van taijiquan geeft velen
een goeie gezondheid. Tegelijkertijd raad

Je zegt dat het in je shen omsloten moet
zijn of je iets kunt of niet.

Een karakter heeft een betekenis binnen
de context. Shen zoals meditatie is in
één context. In deze context noemen ze
dat de drie interne codrdinaten van de
zes harmonieén. De drie coodrdinaten
zijn de transformatie van shen naar yi,
van yi naar gi, en van gi naar li. Wat Emiel
Ratelband zei: ‘Tsjakka, je kunt alles’, nu-
anceer ik: je kunt alles wat je wilt. Maar
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je wilt niet alles. |k wil bijvoorbeeld niet
in mensen snijden, chirurgen wel, dat is
hun roeping. Je moet je shen leren ken-
nen, binnen je shen zie je ook je roeping,
dat is waar je voor leeft.

Toen je hiermee in aanraking kwam in de
jaren 80, wist je toen dat dit je levenswerk
zou worden?

Nee, zo bewust beleefde ik dat toen
niet, dat heeft zich ontwikkeld. Maar ik
wist eigenlijk al heel vroeg, tot mijn eigen
verbazing, dat ik leraar zou zijn. Uitein-
delijk is dat wel wat mijn leven bepaald
heeft, het lesgeven.

Het is ook een levenslange ontwikkeling.
Ja, de eeuwige leerling. Om les te kun-
nen geven moet ik zelf blijven leren.

Je geeft entertrainingen in het bedrijfsle-
ven?

Met vier mensen hadden we een coach-
ingsbureau maar op een gegeven mo-
ment merkte ik dat ik geen aansluiting
meer had met bedrijffsmensen en veel
meer de kant van de taijischool opging,
daar kon ik mee verder gaan. Het is een
ontwikkelingsproces, doelen die mij niet
meer aanspraken. Nog steeds geef ik be-
drijfsworkshops om mensen te inspire-
ren om taijiquan te gaan doen.

Je kunt coachen met taijiprincipes?
Zeker, het is handig te merken dat focus
wel iets oplevert, en de manier waarop
je focust. In bedrijfsworkshops doe ik
dat, ‘duw eens tegen elkaar aan’, en dan
kijken ze van de ander af. Het hélpt als je
in de richting kijkt waarin je duwt.

Zie je het taoisme als een religieuze stro-
ming?

Mee. lk zie het taoisme als een weten-
schap, een spirituele wetenschap, als een
levensfilosofie. Er door onderzoek ach-
ter komen. Wat ik het mooie vind van de
taoistische wetenschap is dat het om er-
varen gaat in plaats van om een theore-
tische benadering.

Een mooi voorbeeld: Als er een nieuw
dier wordt ontdekt in de wereld gaat de
Woesterse onderzoeker het ontleden, in-
delen in de evolutiestamboom en er een
mooie Latijnse naam aan geven. Een Chi-
nese onderzoeker denkt: Hoe smaakt
hij? Is het yin of yang, voedt het mijn
lever of mijn hart?

CHU KING HUNG

In de taoistische
wetenschap gaat het
niet om een theoreti-
sche benadering maar

Om ervaren

Als voedsel om te eten?

Letterlijk, hoe smaakt hij. Want voor de
Chinese onderzoeker is eten medicijn.
Zo is volgens overlevering ook de krui-
denleer ontstaan natuurlijk, door ge-
woon maar eens te proeven: oh, dit
proeft niet goed, hiervan gaat mijn hart
tekeer. Van deze krijg ik buikpijn, die
werkt op de dikke darm.

Waar komt de naam Golden Flower van-
daan?

Die naam is tot master San Gee Tam ge-
komen toen hij in India was. De metho-
diek van de golden flower is ruw gezegd
het pad naar verlichting, als de gouden
bloem die tot bloei komt.

De naam staat voor meer dan fysieke oefe-
ning?

We zeggen onderling wel eens dat de
Golden Flower taijischool niet over taiji
gaat, maar over het hele pad. Vroeger

hebben we ook wel workshops gedaan
die niets met taiji te maken hadden. Taiji
is toegevoegd aan de naam om richting
te geven en omdat het taijisysteem een
heel mooi voertuig is om dat pad te be-
wandelen, om het zichtbaar en voelbaar
te maken.

Wat maakt dat je levenslang gepakt bent
door taijiquan?

Ik omschrijf taiji als een diamant, als een
briljant geslepen diamant met heel veel
facetten. Als je er van een kant naar kijkt,
dan zie je de andere kant niet. Dus je
moet hem echt van alle kanten bekijken.
En als die facetten allemaal even mooi
gepolijst zijn, en de diamant is helder,
dan komt er het meeste licht uit, het is
briljant. Als je maar een of een paar fa-
cetten hebt gepolijst, dan blijft hij een
beetje dof. Dat vind ik het interessantste
aan taiji, dat er zoveel facetten zijn, ook
facetten die ik nog nooit gezien heb. En
dat is genoeg voor een levenslange stu-

die.

Kun je bencemen wat je nog niet gezien
hebt?

Soms is het mogelijk te benoemen wat
ik weet dat ik niet weet. Maar wat ik niet
weet wat ik niet weet, dat wordt lastig.
Maar ik heb bijvoorbeeld eens van de
Chenstijl geproefd, in een fantastische
workshop in twee weken een hele vorm
geleerd, en in éen week weer vergeten,
maar daar ging het mij niet om, ik wilde
ervaren hoe het was om te werken met
een Chenstijl meester. Er waren heel
veel raakvlakken, maar ook een heel an-
dere energie. En dat heb ik nog niet be-
studeerd.

lk weet ook niet hoe de Wu stijl voelt,
dus in die zin valt er nog genoeg te ont-
dekken.

Denk je dat het mogelijk is om verschil-
lende stijlen te beheersen?

Ja. Binnen de yangstijl heb ik ook vormen
geleerd die soms tegenstrijdige principes
hebben. Ik raad iedereen wel aan: als je
een systeem bestudeert doe dan alles in
dat systeem. De eerste beweging in de
vorm is op een inademing, dus een yin-
beweging. Maar in het eerste systeem
dat ik leerde was dat een yangbeweging,
armen omhoog bij een uitademing.

De martiale principes werken ook niet
als je de principes uit de systemen
mengt. Dat zal ik je even laten voelen,
als je mijn handen tegenhoudt zal ik mijn



arm omhoog brengen op de in- of op de
uitademing. In het andere systeem zet ik
mezelf bij de inademing op slot, en krijg
ik mijn arm makkelijker omhoog bij de
uitademing. Dus ja, je kunt verschillende
stijlen beoefenen, maar houd ze wel ge-
scheiden. Dat is lastig.

Kun je het leerplan van de Golden Flower
toelichten?

We hebben vijf pijlers: vorm, staande qi-
gong, martiale toepassingen, energiecul-
tivatie en meditatie.

Vorm is niet alleen dé vorm; alles wat je
doet heeft een vorm. Zonder vorm kun
je niet leren. Onze meditaties bijvoor-
beeld doen we zittend op een stoel, dalu
is een set van bewegingen, met een be-
paalde vorm. Na het leren van de vorm
kun je de vorm loslaten. Het staan is zo'n
fundamentele oefening dat die apart is
opgenomen. De staande gigong gene-
reert energie. Meditatie doe je niet, dat
is meer een kwaliteit, alle oefeningen
hebben meditatieve kwaliteiten: kopje
leeg, bewust blijven. Waar je bij gigong
energie opbouwt, verfijn je die door cul-
tivatie. In de landbouw maak je de grond
rijp om de opbrengst te verhogen; je
verandert de grond daarbij niet. Cultiva-
tie is bijvoorbeeld een oefening waar-
mee je je blikveld vergroot. Vergroot je
blikveld en daarmee je bewustzijn.

En wat zijn de principes?
Als belangrijkste principes gelden: aan-

wezigheid, ontspannen en verzamelen,
yin/yang observeren en

yi leidt gi. Aanwezigheid is een van de
eerste vereisten als je iets wilt leren.
Aanwezig op de les bijvoorbeeld, niet al-
leen fysiek, maar ook mentaal. Het gaat
om een alerte vorm van aanwezig zijn.
Alleen maar ontspannen leidt niet tot
wat je wilt, verzamelen is dat je jezelf bij
elkaar houdt, je energie, je gedachten.

Yin/yang observeren dat ken ik als het ver-
schil tussen vol en leeg?

En in- en uitademen. Ademhaling haal ik
er pas bij als mensen in de vorm kunnen
ontspannen want als je te vroeg begint
met ademhaling dan krijg je geforceerde
ademhaling. De eerste en allerbelang-
rijkste regel van adembhaling is blijven
adembhalen. Dat klinkt heel droog maar
in taiji stop je niet met ademhalen, dus
niet vierkant maar rond blijven ademha-
len.

Ontwikkel je nog nieuwe dingen?

Ik geef naast mijn lessen ook een serie
workshops over martiale toepassingen.
Daarin doen we martiale principes en
hoe je ze toepast in je dagelijks leven,
Want een doorsnee mens in deze maat-
schappij heeft niet vaak meer martiale
principes nodig, tenzij het je vak is, maar
niet veel mensen zijn uitsmijter. Dus hoe
doe je bijvoorbeeld Peng in het dagelijks
leven? Dat is heel geschikt om de energie
van bazige mensen buiten je te houden,
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NI HUA CHING: EEN MOQOI YVOORBEELD VAN HAPPY CHI EN VAN TAI CHI YVOOR EEN

LANG, GEZOND EN GELUKKIG LEVEN

INTERVIEW

Hiernaast ben ik nu ook gevraagd om
een heel andere tak workshops te gaan
geven, die gaan over de qi source: waar
haal je je energie, je vitaliteit vandaan? Bij
taiji wil je de energie niet blokkeren en
niet verspillen, je wil het behouden. En
tegelijkertijd ook richting geven. In hoe-
verre doe je dat in het dagelijks leven.

Interessant, geef je er nog ruchtbaarheid
aan?
Wanneer het klaar is zeker.

Ten slotte: happy chi, waarom happy, heeft
die emotie meerwaarde ten opzichte van
andere emoties?

Een traditioneel Chinese begroeting is:
‘Leef lang en gelukkig’. Happy heeft een
meer voedende kwaliteit dan verdriet.
Happy heeft ook meer de betekenis van
een energie dan van emotie. Je kunt in
verdriet of boosheid nog steeds happy
Zijn.

Mijn persoonlijke visie is dat ik taijide-
monstraties heb gezien van mensen met
zo'n verdrietig gezicht, dat ik ze wel een
schop onder de kont wil geven om die
happy chi te krijgen. Als mensen ont-
spannen hebben ze veelal een minder la-
cherig gezicht dan gewoonlijk. Maar er
zijn mensen die extreem verdrietig kij-
ken, dat vind ik zo raar. Happy is een le-
venskwaliteit die verder gaat dan
emotie.

Happy is een [evens-

waliteit die verder

gaat dan emotie

JOB GEEFT OP HET STN TAIJIQUAN FES-
TIVAL DE WORKSHOP HET ENERGETI-
SCHE ZWAARD.
WWW.GOLDENFLOWER.NL

WWW. KOESOEMOBROTO.NL
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